
 

 
 
Hulp bij Evi 
 
Dinsdag hadden we werkwinkels. Je kon kiezen tussen 
kleuterhulp, naar de crèche gaan, creatool,... Ik heb gekozen voor 
hulp bij Evi met Amber. Dat is dat je gaat helpen in de sportles 
voor de kleuters. Eerst deden we een dans van de bus.  
 
Daarna  moesten we allerlei dingen doen met ballen, bijvoorbeeld 
de muis vangen (hierbij moet je een tennisbal rollen en hem dan 
pakken met een fles). Een ander spel was dat je moest gooien met 
een pittenzakje over een lint.  
 
Ze speelden ook een spel waarbij ze met verschillende soorten 
balletjes gooiden in een mini-basketbalkorf. Er stonden ook 
speciale kussens waarover je een bal naar elkaar moest gooien.  
 
Op het einde moest je ook jezelf afwrijven om rustig te worden.   
 
Hannah 
 

 



 
 Medisch schooltoezicht 

 
Dinsdag voormiddag moesten we naar Tielt voor het medisch 
schooltoezicht. 
We zijn met de bus geweest. Toen we aankwamen werden we 
verdeeld aan de tafels. Joost had ons deze week speciaal extra 
weekwerk gegeven omdat we daar zo lang moesten blijven. We 
moesten daar van rond 9u15 tot 12u20 blijven, dus dat was lang. 
We werden elk om de beurt gevraagd bij de verpleegster.  
Bij de ene mevrouw moesten we een oogtest doen. Ze heeft ook 
ons gewicht en onze lengte gemeten. 
Bij de andere moesten we eerst een blad invullen met hoe dat we 
ons voelen en wat we eten enzo… Dan praatte zij daarover met 
jou. We hadden ook even pauze. Ik was een beetje nerveus. 
 
Geike 



 

 
 

 

Kangoeroe wedstrijd 
 
Donderdag was de kangoeroe wedstrijd. Dan moesten we een 
boekje invullen met oefeningen. Daarvoor hadden we al een paar 
keer in de knaldiebal geoefend. Het zijn vragen zoals dat er een 
leeuw achter een deur zit en je moet raden welke. Het zijn 24 
vragen. Als je ze juist hebt, krijg je 5 punten. Als je niets invult 1 
punt, en als je het fout hebt geen. De eerste was de makkelijkste 
vraag, daarna werden de vragen steeds moeilijker. Je kan dus 
max 120 punten hebben. We hadden 50 min tijd.  
Als we klaar waren moest je via de chromebook je vragen invullen, 
dan kreeg je direct je punten. De vorige jaren kregen we het (de 
punten) maar binnen een paar maanden. Van klas 5 was Gust met 
110 punten gewonnen. Ik had 111 punten en ben daarmee 
gewonnen met mijn klas. We kregen op het einde als klein 
cadeautje een geodriehoek. 
 
Jef 



 

 
Middelbare school bezocht  

 
Ik ben dit weekend een middelbare school gaan bezoeken in 
Roeselare. Ik ben gaan kijken naar de VABI, dat is een 
sportschool. We hebben een rondleiding gekregen en dan 
mochten we daarna zelf wat rondlopen bij de klaslokalen. Ze 
werken daar met een hoofdkeuze en 2 ander keuzes. Als 
hoofdkeuze heb ik sport gekozen en mijn 2 andere keuzes waren 
sport en techniek. Ik heb mij ook ingeschreven. Ik ben echt heel 
blij met mijn keuze van vakken en van school. Ze hebben daar ook 
een hoeve met paarden, struisvogels, koeien, varkens en nog 
meer. Ze hebben er ook een fitness en een serre met groenten. 
Voor de mensen die voor landbouw hebben gekozen is er een 
soort schuur met tractors in. In het eerste en het tweede jaar krijg 
je van elk vak een beetje.  

 
Ellie   
 



 
Turkije  
 
Ik moest 3 weken naar Turkije omdat mijn papa zwaar ziek is. 
Ik wilde ook heel lang naar mijn papa gaan want het was echt een 
zware ziekte die mijn papa had. 
Ik weet zelf ook niet wat mijn papa had. Hij heeft een operatie 
gehad van zijn armen en hij kon ook niet stappen door zijn ene 
been. De dokter zegt dat mijn papa dringend moet stoppen met 
roken, nog meer dingen..  Het was echt erg gesteld met mijn papa.  
Daardoor moest ik naar Turkije naar mijn papa. Ik ging niet alleen 
naar Turkije, maar met mijn mama en mijn kleine broertje Sungur. 
Mijn papa kon niet stappen en daarom heb ik met mijn grote broer 
voor de schapen, honden en katten gezorgd. Het was niet zo 
moeilijk als je denkt. Ik vond het wel leuk om voor schapen te 
zorgen. Na 2 weken was mijn papa al beter want het was echt erg 
geweest. Mijn papa is al naar 3 verschillende ziekenhuizen 
geweest. In het eerste ziekenhuis hadden ze gewoon gekeken 
naar wat mijn papa had en moest hij meer dan 6 of 7 medicijnen 
nemen. In het tweede ziekenhuis hebben ze de operatie gedaan in 
zijn armen, in het derde ziekenhuis hebben ze gekeken of alles 
goed ging. Ik wil ook in Turkije blijven zoals mijn broer, maar ik 
moet hier naar school gaan. Misschien mag ik na de middelbare 
school terug naar Turkije gaan wonen bij mijn papa. Mijn papa en 
mijn mama zijn niet gescheiden. Mijn broer Cihan wou al heel lang 
en graag in Turkije leven en voor schapen zorgen. Ik wil dat ook, 
maar ik wil ook naar school gaan, dus dat lukt niet. Het is wel 
moeilijk voor mijn papa om voor schapen te zorgen. 
Mijn papa gaat terug komen naar België om hier te kijken in het 
ziekenhuis of alles goed gaat met hem. Ik mis mijn papa ook echt.  
 
Sudenaz 

 
 
Kleuterhulp 
 
Dinsdag waren het werkwinkels en ik zat bij de eekhoorns met 
Kythana. 
Eerst moesten we in de kring zitten. Toen gingen we naar buiten 
en hebben we met de verschillende kleuters spelletjes gespeeld. 
We hebben tikkertje en verstoppertje gespeeld.  Om 10 voor 3 
moesten we terug naar de klas.Het was leuk en ik zou het wel nog 
eens willen doen. 
 
Milan 
 
 
 



 
Otto jarig 
 
Otto was 21 maart jarig. Hij is 12 jaar geworden. Hij wist niet welk 
liedje wij moesten zingen voor hem. Hij moest een kaartje trekken 
en op dat kaartje stond: Vandaag vraag ik me af omdat ik het echt 
wil of ik gewoon leuk wil gevonden worden. Joost vond het kaartje 
dat Otto trok zeer passend omdat Otto het liedje had gekozen voor 
de vrienden. Otto had 100 
koekjes gebakken en ze 
waren heel lekker . 
 
Lowie G 

 
 

 
 

Villa Kakelbont 
 
Ik ben dinsdag naar villa Kakelbont geweest. Ik moest de kleine 
fietsen wassen en mandarijnen pellen. Dan moest ik de kleuters 
wakker maken en hun schoentjes aandoen en met ze spelen. 
Het was leuk. Omdat het zo leuk was, ging de tijd snel voorbij. 
 
Sem 
 

 
 



 

 

 


